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Ik was twaalf jaar toen mijn zus Adriënne verkering kreeg met Wil en hij voor het eerst bij ons thuis op 
de boerderij kwam. In het begin was het even wennen voor hem want hij was de eerste “vrijer” die niet  
afkomstig was uit het agrarisch milieu. Het ijs was echter snel gebroken toen bleek dat hij van Zegge, 
oftewel “De Zeg” kwam, en bij onze Jan op de lagere school in de klas had gezeten. 
 
Onze Jan weet zich nog te herinneren  dat Wil Wijngaards altijd de enige en eerste leerling was die zijn 
vinger opstak, wanneer de onderwijzer aan de klas vroeg of ze al wisten wat ze later zouden worden.  En 
nog vóór dat de rest van de klas de gelegenheid had gehad om over de vraag na te denken riep hij al  
“PILOOT”.  Het bleek dat hij zich deels aan deze jongensdroom had gehouden want toen Adriënne hem 
leerde kennen was hij inderdaad bij de Luchtmacht. Later heeft hij  alsnog een baan in de 
burgermaatschappij gekozen. 
 
Wat ik me zeker herinner is dat hij ongelooflijk goed cartoons kon tekenen en natuurlijk boeide dit mij 
als kind ontzettend. Hij begon dan zomaar wat lijnen op papier te zetten en voordat je het in de gaten 
had stond er een of andere grappige spotprent op papier. Ja, hij was een heel goeie sneltekenaar met 
veel, maar vooral ook humoristisch improvisatievermogen, die de tekeningen aan de lopende band op 
papier toverde. Zijn talent voor het maken van karikatuur schetsen is in die periode dan ook vaak op 
trouwfeesten gebruikt om anekdotes over het bruidspaar in beeld te brengen. Hiervoor werden dan 
méters behangpapier  door hem vol getekend. 
 
We hebben altijd veel gelachen op de surprise avonden met Sinterklaas bij ons thuis op de boerderij met 
de lange rijmen en de pakjes die Wil maakte. O wee als hij een pakje voor jou moest maken, dan kon je 
er van op aan dat jouw missers van het afgelopen jaar nog eens duidelijk in woord en beeld aan de kaak 
werden gesteld. Ja, deze surprise avonden, die tot diep in de nacht konden duren, waren altijd 
onvergetelijk gezellig. 
 
Op verjaardagen was Wil altijd van de partij als er moppen moesten worden getapt. Na een paar 
glaasjes sherry zag je hem dan even denken en in zichzelf glimlachen. Hij begon dan te vertellen en 
wanneer hij helemaal op gang kwam was hij niet meer te stoppen. Ja , hij bleef de moppen uit zijn 
mouw schudden. 
 
Hij was erg geliefd bij zijn neefjes en nichtjes. Altijd was hij met hun  aan het dollen, grapjes maken en 
plaagstootjes uitdelen. Hij kreeg dan wel eens het verwijt van “maak die kinderen toch niet zo druk” , 
maar dat mocht voor hem de pret niet drukken en de kinderen waren dan ook altijd in zijn buurt te 
vinden en hem aan het uitdagen. 
 
Adriënne en Wil zijn vaak met Cor en Cees of met Jan en Ria op vakantie geweest naar Duitsland en 
Frankrijk. Wil was altijd een prettige reisgezel die nooit moeilijk deed en overal voor in was. Wil en 
Adriënne gingen op zondag bij goed weer dikwijls  samen met Cor en Cees fietsen en Cees zal zijn 
fietsmaatje dan ook erg gaan missen.  
 
Wil was een begenadigd schilder in de ruimste zin van het woord. Hij kon mooie schilderijen maken , 
maar ook vakkundig alle schildersklussen in en om het huis punctueel uitvoeren. 
 



Ook stond Wil altijd voor iedereen klaar met raad en daad en hielp in zijn vrije tijd veel mensen met hun 
administratie, belastingaangiften of andere klussen. Ja, voor velen was hij hun steun en toeverlaat en als 
hij zich eenmaal in een probleem vastbeet liet hij ook niet meer los tot alles in detail was uitgezocht. 
 
Het maakte niet uit of dit voor zijn werk, hobby of klussen in en om het huis was, het resultaat moest 
altijd perfect zijn. Nauwgezet en vol overgave werken was iets dat bij Wil paste. Hierbij wilde hij de regie 
in eigen hand houden en legde hij altijd een onuitputtelijke vechtlust aan de dag om alles tot een goed 
einde te brengen. 
 
Ja Wil, ook deze laatste maanden, weken, dagen en uren heb jij tot het laatst gevochten, maar deze 
strijd werd uiteindelijk voor jou te zwaar.  
 
In onze herinnering zul je altijd voortleven als een humoristische zwager en oom  met een nooit 
aflatende positieve instelling. We zullen je missen. 


